
 

 

   

     

  

 

LGOG KRING TER HORST 
Ineke Eickmans | Secretaris LGOG Kring Ter Horst   

T 06 51568605 | E secretaris@lgogterhorst.nl  

 

 

 

 
 
 
Activiteit Lezing Hugo Grotius ‘Een leven in strijd om wereldvrede’   

Boekenbeurs van historische boeken  
Wanneer Woensdag 15 mei 2024 om 20.00 uur  
Locatie  Openluchtmuseum De Locht, Broekhuizerdijk 16d, Melderslo   

Aan   De leden van het LGOG, Kring Ter Horst en andere geïnteresseerden  
 
 
 
 
Horst, 18 april 2024  
 
 
Wil je meer te weten komen over Hugo de Groot, een van de grootste rechtsgeleerden die Nederland 
heeft voortgebracht dan nodigen wij jullie van harte uit om te komen luisteren naar Henk Nellen. 
Professor Henk Nellen is de expert over Hugo de Groot en hij komt graag terug naar zijn 
geboorteplaats Horst om zijn indrukwekkende kennis over Hugo de Groot met ons te delen.  
 

 
 
Jeugdportret van Grotius, bewaard in de Fundatie Zwolle 
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Hugo de Groot of gelatiniseerd Hugo Grotius (1583-1645). 
In zijn lezing bespreekt Henk Nellen de betekenis en duurzame invloed van misschien wel de 
grootste Nederlandse geleerde uit de zeventiende eeuw: Hugo de Groot (1583-1645). Onder zijn 
Latijnse naam Grotius was dit Delftse wonderkind al vroeg wijdvermaard. Als staatsman, jurist, 
dichter, theoloog, historicus, literator, briefschrijver en familieman stelde hij zijn geleerdheid in dienst 
van het vaderland, dat een bloedige oorlog tegen de wereldmacht Spanje uitvocht. Met verbluffende 
vlotheid werkte Grotius zich langs de maatschappelijke ladder omhoog: hij was achtereenvolgens 
advocaat, advocaat-fiscaal (officier van justitie) aan het Hof van Holland en pensionaris of juridisch 
adviseur van Rotterdam.  
 
Tijdens de godsdiensttroebelen van het Bestand (1609-1621) speelde hij onder leiding van Johan 
van Oldenbarnevelt, secretaris van de Hollandse Staten en feitelijk leider van de Nederlandse 
politiek, een belangrijke rol als theoreticus van een tolerant godsdienstbeleid. Maar ook bepleitte hij 
in veel publicaties een krachtig, zelfs hard overheidsbeleid dat tolerantie onder de vechtende 
geloofspartijen moest afdwingen. Na de uitschakeling van Oldenbarnevelt (1618) kwam ook aan 
Grotius’ Nederlandse loopbaan een abrupt einde. Hij werd veroordeeld tot levenslange 
gevangenschap, die hij moest doorbrengen in de staatsgevangenis Loevestein. Na zijn spectaculaire 
ontsnapping ging hij in ballingschap, maar ook in die moeilijke situatie liet hij zijn pen niet onbenut. 
Hij verbreedde zijn perspectief en zette zich vooral in voor de Europese vrede op politiek en 
godsdienstig gebied. In zijn bekendste boek, De iure belli ac pacis (1625), probeerde hij op basis van 
het natuurrecht het oorlogsgeweld te kanaliseren en humaniseren. 
 
 
 

 
 
 
Hugo Grotius 1638 door ‘Van Miereveldt ’. 
Aanwezig in de Prinsenhof Delft.  



Meer over Henk Nellen  
Henk Nellen (geboren in Horst in 1949) is als gastonderzoeker verbonden aan het Huygens Instituut 
voor Nederlandse Geschiedenis te Amsterdam. Tot aan zijn pensionering doceerde hij tevens 
ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd aan de Erasmus School of History, Culture and 
Communication van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was co-editor van de laatste vijf delen 
van Hugo Grotius’ briefwisseling (17 delen, Den Haag 1928-2001). In 2007 voltooide hij een biografie 
van Grotius (Amsterdam 2007, Engelse vertaling Leiden 2014). In 2021 verscheen er van zijn hand 
een tweede biografische studie waarin enkele essentiële aspecten van Grotius’ gedachtengoed op 
basis van nieuw bronnenonderzoek werden uitgewerkt: Geen vredestichter is zonder tegensprekers. 
Hugo de Groot, geleerde, staatsman, verguisd verzoener (Athenaeum-Polak & Van Gennep, 
Amsterdam). 
 
Boekenbeurs van historische, regionale boeken  
Hugo de Groot is onlosmakelijk verbonden aan de boekenkist, daarom vonden wij het aardig om 

rondom deze lezing een kleine boekenbeurs te organiseren. De aangeboden boeken gaan allemaal 
over de historie van de plaatsen in de gemeente Horst aan de Maas zoals “Oud-Horst in het nieuws”, 
“Horster historiën” en nog veel meer.  Deze boeken komen uit het depot van de ‘Stichting boeken 

steunen mensen’ en de opbrengst komt ten goede aan deze stichting.  
 
Programma  
 
19.30 uur  Opening boekenbeurs  
20.00 uur   Aanvang lezing  
21.00 uur   Pauze met jaaroverzicht 2023 in foto’s   
21.15 uur   Hervatting lezing   
22.00 uur   Einde lezing, waarna de boekenbeurs nog een half uur open is.  
 
Wij vinden het fijn om jullie te ontmoeten, je hoeft je niet vooraf aan te melden.  
Voor LGOG leden is deze lezing gratis, aan niet-leden vragen wij een bijdrage van 5 euro.   

Met vriendelijke groeten, namens het bestuur van de LGOG Kring Ter Horst,  

Ineke Eickmans, secretaris en Arie Stas, voorzitter 

 
 
 
 
 
 
 
Noteer vast in uw agenda * 
Zaterdag 1 juni excursie naar het Peelmuseum in America en bezoek aan Griendtsveen 

  


